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Zestig jaar geleden, in 1963, is de 
Graaf Otto Groep in Lochem opge-
richt. We nemen je mee door een 

stukje geschiedenis van onze vereniging, 
en de verschillende voorzitters die de 
groep heeft gehad.  

Dhr. Akkerman
De eerste voorzitter van de groep was dhr. 
Akkerman, die deze rol van 1963 tot 1968 
heeft ingevuld. Hierna heeft Ruud Roodhart 
het stokje van voorzitterschap overgenomen. 

Ruud Roodhart
In de 15 jaar dat Ruud voorzitter is 
geweest, heeft de groep een behoorlijke 
transformatie doorgemaakt. Waar de 
groep in 1968 uit 2 speltakken bestond, 
namelijk 18 welpen en 5 verkenners1, 
was de groep aan het einde van Ruuds 
voorzitterschap uitgegroeid tot 240 leden, 
verdeeld over 8 verschillende speltakken.
Logischerwijze heeft de groei van de groep 
ook gevolgen gehad voor het clubhuis. Hier-
over lees je meer in het artikel ‘Het clubhuis’.
In het begin was de Graaf Otto Groep een 
scoutingvereniging (padvinderij) die alleen 
voor jongens was, en konden meisjes bij de 
Witte Wieven Groep terecht. Maar in 1973 
besloten een aantal meisjes en vrouwen 
over te stappen naar de Graaf Otto Groep, 
en vanaf dat moment was onze groep 
gemengd. Het heeft nog jaren geduurd 
voordat alle speltakken gemengd waren.
Door de grote groei van de Verkenners, 
werd in 1970 een nieuw speltak opgericht, 
de Luchtverkenners. In 1973 krijgt de 
groep een gemengde Seniorengroep2

(Rowans & Sherpa’s) 3. Vervolgens werden 
in 1974 de Kabouters4 opgericht, en kort 
daarop, in 1976, ook de Padvindsters5 

(Bosdierenvendel). Een jaar later, in 1977, 
starten de Zeeverkenners6. De welpen 
bestaan dan inmiddels ook uit 2 groepen, 
de Bandarlog-horde op de ochtend en de 
Sioni-horde op de middag. 
Dat ‘organiseren’ diep in de cultuur van 
onze groep geworteld zit, is niet zo gek. 
Zo heeft de Graaf Otto Groep in deze 
periode ook jarenlang de organisatie van de 
Koninginnedag in Lochem op zich genomen.

Lies Roodhart
In 1981 stopt Ruud als voorzitter, en zijn 
vrouw Lies Roodhart neemt de taken over. 

Er was eens… 
Lies blijft zo’n 10 jaar onze voorzitter. 
In 1992 neemt André Reerink deze taak 
van haar over en wordt hij voorzitter van 
onze groep.

André Reerink
Een deel van onze huidige kaderleden 
heeft het voorzitterschap van André 
bewust meegemaakt, als kind of zelfs 
al als kaderlid. André was veel op het 
clubhuis te vinden, vaak vergezeld met zijn 
vrouw Ida en met minimaal 1 Labrador.
In deze periode werden ook een aantal 
grote gezamenlijke activiteiten georgani-
seerd. In 1998 werd het 35-jarig jubileum 
van de groep gevierd met een groot kamp 
bij het clubhuis van Scouting Borculo. 
En in 2000 organiseert de Graaf Otto 
Groep een zomerkamp voor alle verschil-
lende groepen op een scoutingterrein 
in Harderwijk.

Marcel Ten Pas
Na André nam Marcel Ten Pas het voor-
zitter-stokje over in 2004. Hiervoor was 
Marcel al lid van het bestuur in de functie 
van secretaris, en was voor die tijd al 
enkele jaren leiding (en jeugdlid) bij onze 
groep geweest. In 2006 werden de Lucht-
verkenners opgeheven en samengevoegd 
bij de Landscouts. Hierdoor kwam er op 
de ochtend een ruimte vrij, en was er 
vrij baan voor het oprichten van een 
Bevergroep. Vanaf dit moment bood 
de groep scoutingactiviteiten aan voor 
kinderen vanaf 5 jaar.

Cas van den Berg
Na twee termijnen als voorzitter, wordt 
Marcel opgevolgd door Cas van den Berg, 
die in 2009 bij onze vereniging begint. 
Cas was met zijn gezin verhuisd van Berkel 
en Rodenrijs naar Lochem. In Berkel en 
Rodenrijs was hij lid van de lokale scouting-
vereniging waar hij ook ervaring heeft 
opgedaan in de functie van voorzitter. 
Mede door de inzet van Cas staat er een 
nieuw houthok voor onze sjorpalen (red. 
het Van Den Berghok) naast ons clubhuis. 
Ook veranderde de welpen-middaghorde 
naar een watergroep, de waterwelpen. 
Om ‘jeugdleden’ nog langer aan onze 
groep te kunnen verbinden, werd in 2014 
een Roverscoutsgroep opgericht. Hierdoor 
kunnen jongeren ouder dan 17 jaar, ook 

na hun tijd bij de Explorers nog lid blijven 
van onze verenging, zelfs wanneer zij 
geen taak als leiding op zich willen nemen.

Bastiaan van den Noort
Ook Cas vervulde de rol van voorzitter 
gedurende twee termijnen, en in 2016 
startte Bastiaan van den Noort als voor-
zitter. Waar al onze eerdere voorzitters een 
scoutingachtergrond hadden, al dan niet 
binnen onze eigen groep, begon Bastiaan 
met een blanco scoutingachtergrond. 
Mede door Bastiaans’ enthousiasme 
organiseerde de Graaf Otto Groep met de 
hulp van nog een aantal sportievelingen 
de eerste Graaf Obstacle runs. 

Dirk Jan Ligtenbarg
En dan komen we steeds dichter bij het 
hier en nu. Na twee termijnen als voorzitter 
deed Bastiaan een stapje terug en deed 
Dirk Jan Ligtenbarg een stapje naar voren. 
Dirk Jan is als welp begonnen bij onze 
vereniging, en na zijn tijd bij de scouts en 
de Explorers heeft hij jarenlang leiding-
gegeven bij diverse groepen. Vanaf zijn 
functie als leiding is hij langzaam het 
bestuur ingerold en heeft hij enkele jaren 
de taak van penningmeester op zich 
genomen, om vervolgens de taak van 
voorzitter vanaf 2021 op zich te nemen. 
De groep bleef groeien en bleef zich 
ontwikkelen. Met name de Explorer-
groep begon erg groot te worden, en er 
ontstond een wens om deze groep op te 
splitsen in twee kleinere groepen. In 2021 
werd dit gerealiseerd en zijn de Explorers 
opgedeeld in de Leif Eriksson en de Phileas 
Fogg explorers. In 2021 besloot de groep 
ook dat alle groepen gemengd zouden 
moeten zijn, wat in de praktijk nog niet 
helemaal gelukt is. Hierdoor ontstond 
ook de behoefte aan andere namen voor 
de groepen. De Scouts-meisjes zijn omge-
doopt tot Middagscouts, de Welpen-meisjes 
werden de Haveliwelpen en de Welpen 
ochtendhorde (die al gemengd waren) 
hebben de naam Dewaniwelpen aan-
genomen. In 2021 startte ook de ‘Klimclub’, 
een groep voor enthousiaste klauteraars 
die in de zomer de Belvedère trotseren, 
en in de winter klimmen op de 
klimwand bij De Beemd.
En hoe dit verhaal verdergaat…? 
We gaan het met z’n allen beleven! 

1 Verkenners; de groep die wij tegenwoordig Landscouts noemen
2  Senioren: Nee, dit zijn geen 65-plussers zoals je wellicht verwacht had. Senioren was de naam voor onze oudste jeugdgroep in de leeftijd van 14 tot 17 jaar (nu Explorers).
3 Rowans en Sherpa’s: de groep die wij tegenwoordig Explorers noemen.
4 Kabouters; groep meisjesscouts in de leeftijd van 7-10 jaar (tegenwoordig zijn dit ook Welpen)
5 Padvindsters: groep meisjesscouts in de leeftijd van 10-14 jaar.
6 Zeeverkenners: de groep die wij tegenwoordig Waterscouts noemen. 

UIT HET ARCHIEF



Over ons geliefde clubhuis aan 
de Gageldijk gaan verschillende 
verhalen te ronde. Hoog tijd 

om daar eens doorheen te prikken en te 
achterhalen welke verhalen nu eigenlijk 
écht kloppen. 

In het begin, in 1963, gebruikte onze 
scoutinggroep een onbewoond huis op 
Tusseler (naast Bousema) als clubhuis. 
Vervolgens zijn we ‘verhuisd’ naar het bos 
en de locatie waar ons huidige clubhuis 
nog steeds staat. Hier heeft eerst een 
oude noodwoning gestaan die vanuit 
Zeeland (watersnoodramp) naar Lochem 
is gebracht. 

In 1968 werd er afscheid genomen van 
de noodwoning, en werd er een nieuw 
gebouw in gebruik genomen. In 1969 
kreeg de groep het voor elkaar om een 
oude, onbewoonde boerderij aan de 
Deedingsweerdweg als stamlokaal te 
mogen gebruiken. Deze boerderij werd 
in het begin “t Steat ter Toch” genoemd, 
en aan het eind omgedoopt tot “t Steat 
Ter Nog”. Voor de oplettende lezer 
en kijker; kijk de volgende keer dat je 
bij ons clubhuis bent eens goed rond, 
een stukje van deze boerderij is nog 
steeds in ons huidige clubhuis terug 
te vinden. 

Het clubhuis 
Door de grote groei begin jaren zeventig, 
barstte de verenging letterlijk uit zijn 
voegen. De groep had echt meer ruimte 
nodig. In 1974 werd, na een bouwperiode 
van 5 jaar, het clubhuis uitgebreid. Een 
deel van de oorspronkelijke zeskantige 
vorm bleef behouden. 

De groep groeide door en 10 jaar later, in 
1984, werd het clubhuis weer verbouwd. 
Bij deze verbouwing zijn de waterwerk-
ruimte, keuken, natte ruimtes en berg hok 
gerealiseerd.  

Door de opsplitsing van de Explorergroepen 
ontstond er weer een gebrek aan ruimte. 
In 2021 werd er een tijdelijke ‘keet’ bij het 
clubhuis geplaatst.  

Nog altijd is er de Stichting Graaf Otto 
Groep die omkijkt naar het onderhoud van 
het clubhuis. Ook is er sinds een tijdje een 
commissie die de status van het huidige 
clubhuis bekijkt en nadenkt over verbouw 
en/of nieuwbouwplannen. 

 … er vóór de oprichting van de Graaf 
Otto Groep in 1963 al eerder een scouting-
vereniging in Lochem was die Graaf Otto 
Groep heette?

 … de explorers vroeger een typemachine 
mee hadden op zomerkamp om een 
logboek mee bij te houden? Dit was in 
plaats van een Facebook bericht.

 … we tot 2006 ook luchtscouts hadden?

 ... de Graaf Otto Groep in het begin 
alleen voor jongens was? De Witte Wieven 
was toen de scoutinggroep voor meisjes. 
Inmiddels zijn beide groepen gemengd.

 … er vroeger bij de bevers hele andere 
personages waren? Zoals Hippe Springveer, 
Pompedomp, Frederik Scheuremaar en 
Lappezak. Zij woonden in het huis Hotsjie-
tonia waar de bevers tot 2010 in speelden. 
In 2010 verhuisden de bevers naar het dorp 
Hotsjietonia met de huidige personages 
zoals Keet Kleur, Bas Bos en Stanley Stekker.

Wist je dat... 

 ... de welpen vroeger een driehoekje als 
insigne op hun bovenarm staan? Deze had 
een bepaalde kleur, en gaf aan in welke 
horde je zat! 

 … er bij de waterscouts een kampdoop 
is voor de nieuwe scouts? Zo’n kampdoop 
bestaat uit een ludieke opdracht, zoals 
een stormbaan. Ook de leiding moet bij 
sommige speltakken een kampdoop doen. 

 … een traditie van onze groep de 
kamprechter is, die bij alle scouts en welpen 
speltakken op zomerkamp langskomt? 
Kinderen en leiding kunnen tijdens het kamp 
hun klachten over elkaar in de klachtenbus 
stoppen. De kamprechter zal op de avond 
van bezoek allerlei grappige opdrachten 
verzinnen die uitgevoerd mogen worden 
om zo alle klachten op te lossen. 

 … we bij scouting al jaren ‘happen’ om 
elkaar smakelijk eten te wensen?

 ... in het begin, 1963, de scouting-
opkomst in een onbewoond huis op 
Tusseler werden gehouden?

 … ergens in de jaren 70 wij een 
groepsblad hadden dat ’t Gosje heette 
en ooit door de Rowans en Sherpa’s 
(red. Explorers) werd gemaakt?

 … Kabouters de naam was voor een 
meisjesgroep in de leeftijd van 7 tot 10 
jaar, daarna werd het Welpenmeisjes en 
nu zijn dat de Haveli welpen!

 … de drumband ook al heel lang bestaat 
en in 1980 al optrad tijdens Koninginnedag?

 ... ons clubhuis meerdere keren een 
ware metamorfose heeft ondergaan?

 ... de Graaf Otto Groep in 1976 voor 
het eerst heeft meegedaan aan de Jota?

 … de Graaf Otto Groep in de jaren ze-
ventig de organisatie van Koninginnedag op 
zich nam? Tegenwoordig verzorgen wij op 
Koningsdag een aantal scoutingactiviteiten.

 ... ons clubhuis ooit zeskantig is 
geweest, en uit maar één ruimte bestond? 
In 1974 is het vernieuwde clubhuis geopend 
en 10 jaar later is deze uitgebreid.

 ... de cultuur van de groep door de 
jaren heen eigenlijk nauwelijks is veranderd?

 ... de Explorers vroeger altijd het ene 
jaar in Nederland bleven en het andere 
jaar naar het buitenland op zomerkamp 
gingen? 

Opendag, 2012

Explorer zomerkamp, 2006

Graaf Otto Band op Koninginnedag, 1996

Koningsdag, 2019

Opendag, 2012



FUN PAGINA

Zoek de Bevers!
Bevers spelen graag samen verstoppertje, 
kun jij ons vinden? We zijn door het hele 
magazine verstopt. 

Puzzel
Vul de antwoorden op de vragen in de hokjes in. Kan jij raden welk woord eruit komt?

Ps. Heb je nog broertjes, zusjes, neefjes, nichtjes of 
buurkinderen van 5 tot 7 jaar? Bij ons zijn ze van 
harte welkom om te komen kijken!

Kleurplaat
Hoera! De Graaf Otto Groep bestaat 60 jaar! 
Welke smaakjes geef jij deze taart?

Gosje

Het OTTO Magazine is ontstaan 
in 2021, om leden en ouders van 
leden op de hoogte te houden van 

alles wat er binnen de Graaf Otto Groep 
gebeurt. Voor het OTTO Magazine hadden 
we een tijd niks, maar daarvoor bestond 
er een ander informatieboekje: het Gosje! 
Ver daarvoor was er het Spadje!

In het Gosje stond – net als in het OTTO 
Magazine – een samenvatting van de 
zomerkampen en er werden mensen in 
het zonnetje gezet. Maar er was ook 
veel ruimte voor (knutsel)opdrachten 
voor scouts en een terugblik op leiding-
feesten en andere activiteiten. Er was 
toen natuurlijk nog geen ouderapp of 

Facebookpagina, dus het Gosje diende als 
dé informatiebron voor alle bijzonderheden 
rondom de Graaf Otto Groep. 



Leif Eriksson Explorers
De Leif Eriksson explorers 
hebben de trein gepakt naar 
Hongarije! Onderweg hebben 
ze verschillende landen aan-
getikt. Zo hebben ze in Wenen 
even in het park gezeten. 
Aangekomen in Budapest hebben
ze de stad een aantal dagen ver-
kend. Zo waren er verschillende 
sightseeing activiteiten georgani-

Haveli Welpen 
De Haveli Welpen hebben een 
geheimhoudingsverklaring getekend 
bij Shirley Holmes en haar assistenten. 
Ze gaan haar ondersteunen met een 
mysterieus onderzoek. Het gaat over 
de familie Dijkgraaf, een rijke familie 
van wie het clubhuis is. Ze moeten de 
familie stiekem in de gaten houden, 
zonder dat zij door hebben dat ze 
onderzoek naar hen doen.
Meneer Dijkgraaf werd vermist! Shirley 
Holmes adviseerde om de familie en 
hun personeel goed te ondervragen 
en alvast te trainen voor mogelijk 
detectivewerk, zoals schieten, vinger-
afdrukken onderzoeken en puzzels 

oplossen. Gedurende het kamp kwa-
men steeds meer mensen op bezoek 
die de welpen hebben ondervraagd.
Ineens werd de vermissing een 
moordzaak, meneer Dijkgraaf 
was vermoord. De welpen hadden 
een eigen onderzoekstent waar ze 
alle mogelijke moordwapens en 
moordenaars bijhielden. 
De welpen zijn ook nog naar een blote-
voetenpad en een kinderboerderij 
geweest voor het nodige speurwerk. 
Alle puzzelstukjes vielen bij een en 
de welpen hebben de moordenaar 
te pakken gekregen: mevrouw 
Dijkgraaf! Ze werden beloond met 
een dagje Megapret. 

Waterwelpen
De waterwelpen zijn op kamp om 
James Bond te helpen. Hij heeft 
informatie van zijn hoofdkantoor 
gekregen over geheime documenten 
over BLACK GOLD ENTERPRISE.
De welpen hebben deze documenten 
gevonden rondom een zwemplas. 
De volgende dag hebben ze samen 
met James Bond een geheime koffer 
in het bos gevonden. Hierin stonden 
aanwijzingen hoe je een waar 
spion wordt. Zo werden er valse 
paspoorten gemaakt en werden 
boeken dusdanig geknipt dat er 
van alles in verstopt kon worden. 

Later in een stad kwamen de 
welpen een ex-werknemer van 
BLACKGOLD ENTERPRISE tegen 
die hen een map met allemaal hints 
over specifi eke locaties overhandigde. 
Ze zijn naar de punten op zoek 
gegaan en vonden op elke locatie 
een bewijsstuk tegen BLACKGOLD.
De waterwelpen zijn op hun kamp 
ook naar Megapret Lievelde geweest. 
Daar hebben ze zich uitgeleefd in 
de vele speeltoestellen en klimhallen.
Op de laatste avond hebben de wel-
pen samen met James Bond de grote 
baas van BLACKGOLD ENTERPRISE, 
Anton Vos, te pakken gekregen.

Land Scouts
De landscouts hebben eerst weer hun 
ziel en zaligheid gestoken in het opbou-
wen van een mooi kampterrein. Eenmaal 
opgebouwd kregen ze bezoek van de 
plaatselijke hilbillies. Zij kwamen langs om 
hen te helpen om de in beslag genomen 
ketel terug te krijgen.
De scouts hebben verder gezwommen, 
een hike gelopen, een stad bezocht, boog 
geschoten en ook hebben zij het brand-
weermuseum in Borculo bezocht. Daar 
hebben zij geleerd over brandveiligheid 
met behulp van een VR bril.

Later kregen ze weer bezoek van de hilbillies 
die de ketel hadden gevonden.’s Avonds’ 
kwamen de hillbillies die de ketel al eerder 
hadden gestolen langs om de ketel opnieuw 
te stelen. Gelukkig waren de scouts er snel 
bij om dit te voorkomen.

Middag Scouts 
Phileas Fogg en Passepartout gaven 
de middagscouts een paspoort 
waarmee ze door de douane moes-
ten om mee te gaan op reis!
Eerste bestemming: Egypte. Hier zijn 
ze creatief geweest met hiërogliefen. 
De volgende nacht zaten de scouts 
weer op een nachtvlucht en werden 
ze wakker in India. Daar hebben ze 
zich vermaakt met henna en een hike 
langs verschillende straathandelaren. 
In China hebben ze het techniek-
museum bezocht. In Brazilië zijn 
ze op zoek gegaan naar alpaca’s 

Water Scouts 
De waterscouts zaten in een tijdscrisis! En 
gaan dit oplossen. Eerst hebben ze Michiel 
de Ruyter geholpen door geld te verdienen 
voor reparaties aan zijn schip. Met zeef-
drukken maakten de scouts ook een leuk 
aandenken aan het kamp.
Later kreeg de tijdmachine nog meer kuren! 
Gelukkig zijn er in de kerncentrale nieuwe 
batterijen te vinden. Deze kerncentrale, ook 
wel Wunderland Kalkar, was tevens gevuld 
met allerlei attracties. 
In het volgende jaartal hebben de scouts 

een Viking geholpen door Emmerik te 
verkennen als voorbereiding op een 
plundertocht. Een andere dag hebben 
de scouts samen met een indiaan een 
postkoetsboot overvallen. 
Door een luchtalarm dat waarschuwde 
voor een bombardement werden de 
scouts op een nacht gewekt. Ze moesten 
vluchten en toen ze terugkeerde was het 
kampterrein ingenomen door Duitsers! 
Uiteindelijk zijn de Duitsers overmeesterd.
Aan het einde van het kamp hebben de 
scouts hun missie afgerond.

Phileas Fogg Explorers 
De Phileas Fogg explorers waren 
naar Schotland! Watervallen, bergen, 
uitzichten en Schotse hooglanden. 
Ze hebben daar de sluizen bij de 
hoogste berg van Groot-Brittanië 
bezocht. Ook is het een perfect land 
voor een roadtrip. Op het strand 
hebben ze zelfs dolfi jnen gezien! En 
ook nog twee musea bezichtigd.
Later hadden ze een boottocht naar de 
Isle of Skye, inclusief wildkamperen! 
Daar hebben ze veel mooie plekken 

gezien en een fabriek bezocht waar 
echte Schotse whiskey werd gemaakt. 
Daarna hebben ze een wandeling 
naar een vuurtoren gemaakt. 
Ook hebben ze een een stad en 
de Fairyglen vallei bezocht.
Als grote activiteit deden de explorers 
aan coasteering! Je beweegt je 
rondom de rotsachtige kustlijn, 
waarbij je uitdagende dingen doet 
zoals van rotsen afspringen. 
De laatste dag zijn ze naar de grote 
stad Edinburgh geweest. 

en in Mexico hebben ze heerlijk 
gezwommen.
Voor de laatste keer vliegen werd er 
ineens om een visum gevraagd. Na 
het zelf maken van de visums was de 
douane poort al gesloten. Dit bete-
kende dat ze over de grens moesten 
sluipen met de visums. Onderweg 
werden de visums afgepakt en daar-
na werden de boeven gevangen. 
Eenmaal in de Verenigde Staten 
hebben ze als echte cowboys lasso 
geworpen, goud gezocht, appel 
gehapt en met een blinddoek op 
elkaar geschoten met water. 

seerd door wat explorers. Onder 
andere bracht ze dit bij Sziget, 
een eiland in de Donau.
Ook is er gehiked in de natuur 
die Hongarije te bieden heeft. 
Later werd de reis vervolgd naar 
het Balatonmeer. Hier konden ze 
genieten van het zwemmen. Als 
activiteit hebben de explorers ook 
gepaintballd en hebben ze zich 
uitgeleefd in een aquapark. 



Stom

   Keuzes maken

   Peer

   Skinny jeans

   Wekkers

   Kokos

   Afstandsbediening kwijt

   De plastic soep

   Andrew Tate 

Deze keer Jet van Beek, 
Zij benoemt wat zij stom vindt!

   Wespen

   Januari

   Bordspellen

   Roomijs

Hierbij nomineer ik Xxxxx Xxx 
om de volgende keer deze 
rubriek te schrijven!

De enige plek in de GOG waar je je 
ongegeneerd kan laten gaan over alles wat 

je stom vindt. Elke keer deelt een andere 
GOG-er zijn grote of kleine irritaties en 

nomineert de volgende. Zodat we de rest 
van de tijd het over leuke dingen hebben.

VAN DE    Veurz� ter
Zomervakantie zit er weer op, voor de 

zomervakantie zijn we allemaal op 
kamp geweest, hebben we een super 

seizoen gedraaid en hebben we mooie 
uitdagende dingen gedaan. 

We hebben tijdens de kampen weer 
gezien wat een scoutinggroep bij elkaar 
losmaakt. Mooie, uitdagende thema’s 
met super kampterreinen. Ik hoorde van 
iedereen dat er een fi jne sfeer hing en dat 
iedereen heeft genoten van het zomer-
kamp. Hier word je als voorzitter vrolijk 
van. Je gaat lekker de zomervakantie in en 
gaat een beetje nadenken over alles wat 
aankomend seizoen gaat gebeuren. 
We gaan ons 60 jarig jubileum vieren, 
mooi om te halen, maar ik dacht vooral 
terug aan mijn eigen herinneringen binnen 
de Graaf Otto Groep. Hoe ik als 9 jarig 
jongetje begon bij de (toen nog hetende 
Ochtendhorde) Dewani Welpen. Wat 
vond ik alles spannend maar nadien waren 
ik en mijn familie altijd trots op datgene wat 
ik weer had overwonnen of meegemaakt. 
Weekendkampen, zomerkampen, hikes 
of opkomsten met spectaculaire thema’s 
of opdrachten. Vanuit de Dewani Welpen 
groeide ik door naar de waterscouts, naar 
de Explorers en daarna al leiding. Na 15 
jaar leiding ben ik bestuurslid geworden. 
Elke periode bij de Graaf Otto Groep was 
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een uitdaging, met mooie herinneringen, 
dank daar allemaal voor, elke vrijwilliger 
en lid helpt hier aan mee!
Zo proberen we elk jaar weer mooie 
herinneringen te maken bij de scouting en 
dit kan alleen met jullie allemaal!!! 

Uw veurz� ter,
Dirk Jan Ligtenbarg

Za 26 augustus Eerste opkomst (start seizoen 2023-2024)
Za 2 september 2023 Overvliegen
Zo 17 september 2023 Graaf Obstacle Run
Za 23 september 2023 Jubileumuitje
Wo 27 september 2023 Schoonmaakavond (leidingteam Waterscouts)
Za 30 september 2023 Open Dag (GOG-breed, extern)
Vr 13 oktober 2023 Avondopkomst Ochtendspeltakken
Za 14 oktober 2023 Groepsraad (o) + opkomst middagspeltakken
Za 21 oktober 2023 Geen opkomst i.v.m. vakantie� Wel Jotihunt!
Wo 25 oktober 2023 Schoonmaakavond (leidingteam middag-scouts)
Wo 22 november 2023 Schoonmaakavond (leidingteam landscouts)
Za 16 december 2023 Snertactie
Wo 20 december 2023 Schoonmaakavond (leidingteam bevers)
Vr 22 december 2023 Avondopkomst middagspeltakken
Za 23 december 2023 Groepsraad (m) + opkomst ochtendspeltakken
Za 30 december 2023 Geen opkomst i.v.m. vakantie
Za 6 januari 2024 Geen opkomst i.v.m. vakantie
Za 13 januari 2024 Nieuwjaarsopkomst + overvliegen

Bevers
De meeste groepen sluiten het scouting-
seizoen af met een zomerkamp. Omdat 
we met de Bevers niet op zomerkamp 
gaan, hebben de Bevers het seizoen 
afgesloten met een ouder-kind opkomst.
We zijn begonnen met een spelletje en het 
installeren van een aantal nieuwe Bevers. 
Daarna hebben de ouders en Bevers een 
ingewikkeld smokkelspel gedaan, waarbij 
het doel was om ingrediëntenkaartjes te 
verzamelen die samen gerechten vormden. 
Per verzameld gerecht werden munten 
uitgegeven bij de centrale post. 

Met behulp van een paar uitdagingen 
konden de groepen nog extra munten 
verdienen. De groep met de meeste munten 
mocht vervolgens als eerst kiezen welke 
recepten zij wilden gaan maken voor de 
lunch, en mochten gaan winkelen in onze 
eigen supermarkt. Daarna kon iedereen 
aan de slag om de lekkerste gerechten op 
tafel te zetten. Groentesoep, pannenkoeken, 
aardbeien tiramisu, macaroni salade en 
nog veel meer lekkers is in elkaar gedraaid. 
Met de gezamenlijke lunch hebben we 
een heel leuk en gezellig scoutingjaar met 
elkaar afgesloten.

Zomerkampen 2023

Dewani Welpen
Aan het begin van het kamp stond er een 
lakei de welpen op te wachten. Hij had 
een boodschap bij zich van de koning 
waarin de welpen werden uitgenodigd om 
op bezoek te komen en uit te kijken voor 
een op hol geslagen draak! 
Zo hebben de welpen een eigen zwaard en 
schild gemaakt om zich te kunnen verdedi-
gen. Later gaf de koning de welpen de tip 
om zijn oude makker én drakendoder Joris 
op te zoeken en om zijn hulp te vragen.
Plots kwam een magiër op bezoek en zag 
in haar magische bol dat de welpen in de 
problemen zaten. 
Uiteindelijk hebben de welpen een draken 
ei gevonden! De reden dat de draak zo op 

hol geslagen is. In de nacht kwamen de 
welpen erachter dat de koning zelf en zijn 
knecht het ei weer hadden gestolen, de 
verraders. De welpen hebben hen in het 
gevang gegooid. 

Aan het einde van het kamp waren de 
draak en haar ei verdwenen, de rust was 
teruggekeerd. De welpen zijn tijdens het 
kamp ook naar speelpark Oud Valkeveen 
geweest, dit was een groot succes.
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